
   

Vriendenquiz 2024

Op woensdag 20 november vanaf 16.00 uur vond, onder leiding van de bezielende 
quizmaster Els M. van den Broek (Els voor Vrienden) voor de tweede keer de 
Vriendenquiz plaats. De techniek was in handen van Casper de Weerd.

De opkomst was ondanks het slechte weer geweldig (meer dan 100 Vrienden 
tezamen in de foyer van Theater aan het Spui) en het enthousiasme werkte 
aanstekelijk.

Na sommige vragen bleef het stil maar meestal was het een gezellig geroezemoes.

En bij de antwoorden waren de oh nee, hé? en die had ik fout niet van de lucht.

Meedoen was belangrijker dan winnen, desondanks waren er 5 Vrienden met 16 
correcte antwoorden, te weten:

Eva van Heijningen 

Fred Andrioli 

Jacob Bijl

Antoon Fens

Kees Overmeer

zij gingen met mooie prijzen naar huis.

Hierna volgt de hele quiz. U kunt hem alleen, met familie of vrienden spelen 
want de juiste antwoorden vindt u apart op onze website.



Vraag 1 - PISUISSE 

Een van de bekendste zangers van begin vorige eeuw, werd doodgeschoten op het 
Rembrandtplein in Amsterdam.

Zijn bekendste lied Mensch durf te leven (geschreven door vriend Dirk Witte)  kunt u 
vast nog (deels) meezingen.

Maar, hij ligt wel in Den Haag begraven, weet u waar?

A – Sint Barbara 

B – Oud Eik en Duinen 

C – Nieuw Eykenduynen

Zijn moordenaar, Tjakko Kuiper was de ex-lover van zijn vrouw Jenny Gilliams. Een 
week na de moord liep heel Den Haag uit voor de begrafenis van Pisuisse en Jenny 
(koosnaam Swiep voor vrienden).

Vanaf zijn woonhuis aan de Johan van Oldenbarneveltlaan tot aan de begraafplaats 
stond het rijen dik, (het was november 1927) en ook op de begraafplaats zelf 
stonden duizenden mensen.



Vraag 2 - INDISCH VERLEDEN 

Wist u dat 3 op de 4 Nederlanders een link heeft met Nederlands-Indië? De Indische 
cultuur zit zo ingebakken in de Nederlandse cultuur, dat je er niet eens bij stil staat. 
De Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag is (of helaas moeten we nu was 
zeggen?)  de grootste Indische happening van de wereld, waar Oost en West elkaar 
ontmoet in een sfeer van vriendschap, gastvrijheid en inspiratie. Voor de een is het 
een feel good-event dat voelt als een mini-vakantie naar Zuidoost-Azië  (maar zonder
de jetlag), voor de ander een festival waar theatermakers, musici, fotografen, 
schrijvers en wetenschappers met de ogen van nu de Indische cultuur en koloniale 
geschiedenis onderzoeken. Voor iedereen is het een overweldigende culinaire trip.

In 1959 was er een groepje Indische Nederlanders dat de Indische cultuur zo mooi, 
inspirerend en belangrijk vond, dat het een evenement ging organiseren om dat te 
laten zien. 

Hoe heette de Tong Tong Fair oorspronkelijk? 

A – Pasar Malam Tong-Tong 

B – Pasar Malam Besar 

C – Pasar Malam  



De oprichter van de Pasar Malam is Tjalie Robinson (overleden in 1974, op zijn huis 
aan de Prins Mauritslaan 32 vindt u nog een plaquette). Zijn kleindochter Vivian 
Boon, heeft een winkel aan het Noordeinde,  de Indische boekwinkel MOESSON en 
de zoon van Tjallie, Rogier is een niet onverdienstelijk schrijver o.a. van het Gouden 
Boekje Wim is weg.



Vraag 3 - BROOD daar zit wat in 

“Een bakker die met zijn tijd meegaat, heeft nu een ververschingslokaal, waar net 
gekleedde meisjes bedienen, en waar ’t verhemelte op aangename wijze gestreeld 
wordt”. 

Niet mijn woorden maar stadscroniquer Johan Gram schreef dit in 1905.

Zo’n lokaal was er eerst aan de Venestraat en vanaf 1930 aan het Tournooiveld – 
onder het daar toen gebouwde appartementencomplex - waar nu restaurant Fratelli 
huist.

Welke bakkerij had zo’n lokaal?

A - Paul C. Kaiser 

B - Boheemen

C - Lensvelt Nicola 



Vraag 4 - BIOSCOPEN 

Den Haag telde rond 1950 meer dan 25 bioscopen, dat zijn er nu een stuk minder, 
maar wel vaak met meerdere kleine zalen.

Namen van bioscopen zijn veelal vanzelfsprekend, maar weet u waar de naam van 
de bioscoop ASTA vandaan komt?

A – Genoemd naar koningin Astrid van Zweden

B – Genoemd naar de Deense actrice Asta Nielsen

C – of was het een afkorting van Algemene Stichting Theater Activiteiten



Vraag 5 - VOORZITTERS 

Toen ik zelf Vriend werd (in 2005 dus ik loop al een tijdje mee, alhoewel er gelukkig 
veel Vrienden zijn die nog langer Vriend zijn), hadden we een voorzitter met een 
voornaam die met een R begon.  Niets bijzonders zult u zeggen maar jaren later viel 
mij op dat de naam van de 2 daaropvolgende voorzitters ook met een R begonnen.  
Dit ritme werd doorbroken door een H, maar nu weer een R nl Rupert.

What’s in a name, nou blijkbaar heel veel.

Maar in welke volgorde bekleedden deze heren het voorzitterschap?

Dus  Richard, Ria, Rik, Ronald, Rutger of Rieneke maak je borst maar nat of sta 
alvast klaar in de coulissen, alhoewel ik persoonlijk hoop dat Rupert nog jaren 
bijtekent. 



Vraag 6 - SPORT 

De sportwereld was vroeger langs geloofslijnen (de zuilen) gescheiden.

De Rooms Katholieke Voetbalvereniging GDA werd op 27 april 1922 opgericht in de 
toen nog zelfstandige gemeente Loosduinen en noemt zich daarom een echte 
Loosduinse sportvereniging.

Wat betekent de afkorting GDA.

A – Gabriël Dell Addolorata

B – Ga Door Altijd 

C – Geloven Door Aflaten 



Vraag 7 - STRAATNAMEN 

What is in a name sprak een beroemde Engelse dichter.

En over smaak valt zeker te twisten en over goede zeden verschillen per decennia 
de meningen, want..

De Pomonalaan en het gelijknamige plein hadden rond 1930 korte tijd een andere 
naam, welke naam? 

A – Banaanlaan

B – Pruimenlaan

C – Olijflaan



Vraag 8 - SCHILDERS 

We hebben in Den Haag in de Schildersbuurt een Van Goghstraat.

Maar naar wie is deze straat genoemd?

A – Herman Van Gogh 

B – Theo van Gogh 

C – Vincent van Gogh 



Vraag 9 - GEMEENTELIJKE SCHULD 

Waarom betaalt Den Haag jaarlijks € 181,51 aan de gemeente Rijswijk?

A – zodat de tram ongestoord, zonder oponthoud over de Haagweg in Rijswijk kan 
en kon rijden 

B – omdat de grond waarop station Hollands Spoor is gebouwd, deels op Rijswijks 
grondgebied lag 

C – voor rechten om de Trekvliet te mogen bevaren 



Vraag 10 - RADIO  

Het was in de Beukstraat 8, waar in 1919 de eerste radio-uitzending van Nederland 
plaatsvond.

Wie zond vanuit de Beukstraat de eerste onafhankelijke radio-uitzending uit?

A - Anton Philips 
B - R.S. Stokvis 
C - Hanso Idzerda 



Vraag 11 - BEKENDE NEDERLANDERS/HAGENAARS  

In Den Haag woonden en wonen nog steeds veel bekende Nederlanders.

Veel van hen verhuisden – om onduidelijke reden – naar Amsterdam, zo ook de 
Nederlander in deze vraag.

Want waar woonde Simon Carmiggelt en is hij zelfs op 07 oktober 1913 geboren?

A - Beeklaan 502
B - Regentesselaan 176
C - Loosduinsekade 206



Vraag 12 – THEATERS

Den Haag kent gelukkig veel theaters en de meeste Haagse theaters kennen een 
lange traditie.

In 1987 opende Theater Branoul, Korzo viert dit jaar haar 40-jarig bestaan maar 
reeds in 1968 (18.12.1968) opende Pepijn haar deuren. (En, weliswaar geen theater 
maar ook een interessante instelling, het Gemeentearchief bestaat dit jaar zelfs 140 
jaar!).

Zo hebben we heel wat te vieren.

Pepijn was het theaterkindje van de helaas in april 2023 overleden Paul van Vliet.

Op de openingsdag/avond van Pepijn (1968) – waar uiteraard ook de toenmalige 
burgemeester aanwezig zou zijn – brandde het gebouw van K&W tot op de grond toe
af en moest de burgemeester bij Pepijn dus verstek laten gaan.

Later op de avond kwam hij, nat bestoven van het bluswater, alsnog naar Pepijn en 
sprak de onsterfelijke woorden “La grande reine est morte, vive le petit prince’. 

Wie was toen die burgemeester van Den Haag?

A – Frans Schols

B – Hans Kolfschoten 

C – Vic Marijnen 

Sinds enige jaren is Pepijn niet meer een zelfstandig theater maar fungeert als de 
kleine (cabaret)zaal van Theater Diligentia.



Vraag 13 – POPMUZIEK 

We proberen de vragen zo afwisselend mogelijk te maken dus nu een vraag voor de 
iets jongere Vrienden en voor hen die altijd jong blijven.

Welke Haagse band won de Nationale Popprijs 2022.

A - Son Mieux
B - De Kraaien
C - Goldband 



Vraag 14 - ARCHITECTUUR 

Het pand op de hoek van de Prinsegracht en de Boekhorststraat kennen de meesten
van ons als Chinees restaurant Lung Fung.

De laatste uitbater was Sparerib King en in 2022 is het pand aangekocht door 
ondernemer Martin Hindeloopen.

Martin Hindeloopen is een echte horeca-ondernemer.  Hij is ook eigenaar van De 
Zwarte Ruiter, September en de Boterwaag, alle op de Grote Markt.

Samen met Stadsherstel en architect Peter Drijver (Vriend) is het pand in ere 
hersteld en is het sinds april van dit jaar weer een bar/restaurant.

Eind 19e eeuw echter, zat er al een café.

Wat was de naam van het café?

A – De Prins 

B – Café Nationaal

C – Het hoekpandje 

In 1641 werd het stuk grond aan de Prinsegracht gekocht door Pieter van der Meer, 
een 'zijden- en wollen laeckenkooper'. Hij liet er twee huizen bouwen, waarvan hij er 
zelf één bewoonde met zijn gezin. Van der Meer was een van de Haagse notabelen 
die zich in dat gebied vestigde, de stadsuitbreiding in dit deel van het Haagse 
centrum was namelijk bedoeld voor de elite.



Vraag 15 – GROEN

In een van de eerdere vragen had ik het over de vele sportverenigingen en ook over 
de vele theaters die Den Haag rijk is.  Ook staan er veel musea in onze stad. Maar 
weet u ook dat we een Bomenmuseum binnen onze stadsgrenzen hebben.
300 Verschillende soorten bomen geplant langs straten, in plantsoenen en op 
pleinen. Bedacht, ontworpen en uitgevoerd door kunstenaar herman de vries 
(kunstenaar schrijft zijn naam met kleine letters).
 
In welke wijk van Den Haag vind je dit museum.

A - Wateringse Veld
B - Benoordenhout
C - Vogelwijk



Vraag 16 – MADURODAM

Onze voorzitter Rupert van Heijningen zegt het vaak en graag, we zijn geen 
actiegroep, maar we voeren wel actie.

Verzet/actie (verzet tegen sloop Kurhaus) stond aan de basis  van onze Vereniging 
en dat – verzet/actie plegen - hebben we in de loop der jaren vaker gedaan.  Vanuit 
onze eigen gelederen, ik noem de geslaagde actie tegen de komst van een garage 
onder de Hofvijver of we sloten ons aan bij andere instellingen of organisaties. 

Een mooi positief voorbeeld van het effect/nut van de vele protesten en acties is het 
protest tegen verloedering van het pand van de ambassade van Kroatië, dat 
momenteel in de steigers staat.

Op de voorzijde van ONS DEN HAAG 2016.02 staat een foto van een grote groep 
protesterende Vrienden.  Dit protest maakte ook indruk want het plan is uiteindelijk 
niet doorgegaan.

Maar waar protesteerden we in 2016 tegen.

A - de komst van een Internationaal Park 

B - kappen van bos voor uitbreiding van Madurodam 

C - kappen van bomen bij het Catshuis  



VRAAG 17 – DRAAIBRUG 

De Noordwal en de Veenkade worden al bijna 140 jaar met elkaar verbonden door 
de Hemsterhuisbrug. Dit is een draaibrug, die echter zo’n zestig jaar lang stilstond 
want in de jaren 60 dreigden de kades te verzakken, waardoor de brug werd 
vastgezet. Het draaimechanisme werd vervolgens in de jaren 90 verwijderd. 
Bewoners, stichtingen en rondvaartbedrijven hebben jarenlang gelobbyd om de 
draaifunctie van de brug te laten herstellen.

Sinds februari van dit jaar is de restauratie van de brug afgerond waarbij de 
draaifunctie van de brug is hersteld. Ook is het brugwachtershuisje dat tot vlak voor 
de Tweede Wereldoorlog naast de brug stond, nagebouwd en teruggeplaatst op de 
oude plek. Architecten van de gemeente hebben nieuwe bouwtekeningen gemaakt 
op basis van historische foto's van het huisje.

Door welke firma is de brug oorspronkelijk vervaardigd?

A - IJzergieterij Prins van Oranje
B - De firma L.I. Enthoven & Co
C -‘s-Gravenhaagsche Machinefabriek Metaal-en IJzergieterij



VRAAG 18 – EERSTE VREDESCONFERENTIE

Het is dit jaar 125 geleden dat in Den Haag de Eerste Vredesconferentie plaatsvond. 
De jonge koningin Wilhelmina had Paleis Huis ten Bosch als vergaderruimte 
aangeboden. De conferentie begon op 18 mei en er waren afgevaardigden van 26 
landen. De initiatiefnemer van deze conferentie was de toenmalige tsaar van 
Rusland, Nicolaas II. Dat waren duidelijk andere tijden.  Hij was onder andere 
geïnspireerd door het boek ‘De Wapens neer’, geschreven door een belangrijke 
pacifiste. Deze pacifiste mocht zelf niet aan de Vredesconferentie meedoen, omdat 
ze vrouw was. Daarom hield ze parallel aan de conferentie ‘salon’ in het Kurhaus 
voor internationale pacifisten, journalisten en politici.

Ze was kort secretaresse van Alfred Nobel en was een van de mensen die hem ertoe
brachten de Nobelprijs voor de Vrede in te stellen. 

In 1905 kreeg zij als eerste vrouw deze Nobelprijs. 

Wie was deze pacifiste?

A - Mina Kruseman

B - Aletta Jacobs

C - Bertha von Suttner



VRAAG 19 – PLEIN 20

Aan het Plein nr 20 staat in de tuin de huissynagoge van de familie Edersheim, nr 20 
nu restaurant Haagsche Kluis (zo genoemd naar de nog steeds aanwezige kluis met 
centimeters dikke stalen deur).

Het pand is tot 1925 door de Joodse architect Lodewijk Simons bewoond, daarna 
werd het een bank (vandaar die kluis dus).

De voorkamer van het pand (met een prachtig uitzicht over het Plein) is lange tijd 
gebruikt als werkkamer… maar door wie?

A – Koningin Juliana
B – Rabbijn Soetendorp
C – Joseph Luns 



VRAAG 20 - UITVINDERS

De buurt Valkenboskwartier en delen van de aangrenzende buurten 
Regentessekwartier en Duinoord worden samen officieus de Uitvinderswijk 
genoemd, dit vanwege de vele straten die vernoemd zijn naar uitvinders (Watt, 
stoommachine of Copernicus, Pools astronoom), maar ook figuren als Columbus. 

Op het Newtonplein staat voor één van hen een standbeeld. Maar van wie?

A. René Descartes, filosoof bekend van  “Ik denk dus ik ben¨
B. Sir Isaac Newton, ontdekker van de zwaartekracht
C. Johannes Keppler, astronoom


